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Soms is iemand buitengewoon,
ook al denk je van niet.
Het 2it onder een loagje vel.
Het is iets wat je niet ziet,

maar het is er wel.

En soms Komt het eruit,
vanzelf of van het Krabben.
Dan breekt het uit,

Komt het los,
floept het aan.

of als uit een vulkaan.

Geert De Kockere




