
Papa’s zijn raar (maar waar). 

Soms houden ze van voetbal, 

soms van fietsen. 

Soms willen ze .............,

soms alleen maar nietsen. 

Of ze zijn gek van liedjes. 

Of van gemor. 

Heeft de jouwe niks? 

Niet eens een baard, 

geen pruik, 

geen snor? 

Trek het je niet aan! 

Want ook tegen papa’s 

zonder baard of snor, 

zonder liedjes of gemor, 

kun je vrolijk roepen: 

Papa, jij zit snor!  
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