
Heb jij soms ook
een been te veel
of een arm te weinig?
Een nies in je neus
of pijn in je keel?
 
Weet je weer
met jezelf geen blijf,
kriebels te veel
in héél je lijf?
 
Ach, het is niets
en het is alles!
Het is wie je bent,
hoe je zit en hoe je rent.
 
Het is wonen in jezelf,
van kop tot teen.
Soms stil, soms luid,
maar met een warm hart
in een zachte huid.
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