
lezen is iets raars.
het is springen met je ogen.
van woord naar woord.
tot aan de punt,
waar ze even rusten mogen.
 
en dan, .....................,
weer helemaal naar het begin.
voor een nieuwe zin.

Geert De Kockere 
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